
1. Ben je iemand uit het nieuwe testament? 

2. Ben je iemand uit het oude testament? 

3. Kennen we je vooral goed met iemand samen? (Zoals Jakob en Esau) 

4. Sta je bekend om hoe je er uit ziet? 

5. Heeft je naam een betekenis? 

6. Ben je een jongen? 

7. Ben je een meisje? 

8. Is water belangrijk in een verhaal over jou? 

9. Staat jouw verhaal in het boek genesis? 

10. Ben je herder of heb je iets met schapen? 

11. Ben je wel eens voor langere tijd in de woestijn? 

12. Ken je het stadje Bethlehem? 

13. Ben je wel eens in Egypte geweest? 

14. Heb je een eigen Bijbelboek? 

15. Krijgen kinderen in onze tijd jouw naam ook nog vaak? 



Hoi ik ben David, ik ben een jongen uit Bethlehem. Ik pas altijd op onze schapen.  

Ik heb Goliath verslagen, dat was supercool, want iedereen was bang voor hem! 

Nu zingen de mensen liedjes over David en Goliath...  

Ik ben de held van het verhaal, daarom zijn er wel kindjes met mijn naam, 

Goliath hoor je nooit meer. 

Je kunt over ons lezen in het oude testament. 

 

 

Hoi ik ben Esther,  

Ik ben het mooiste meisje van onze stad, daarom ga ik met de koning trouwen!  

Ik vind het echt leuk om te horen hoeveel meisjes mijn naam krijgen.  

Het staat allemaal in het boek Esther, ja echt! Ik heb mijn eigen boek.  

Je kunt over mij lezen in het oude testament. 

 

 

Hoi ik ben Eva, ik ben de vrouw van Adam.  

Wij wonen in het paradijs, samen met heel veel dieren. Kleren hebben we niet, 

maar op een dag was er een slang... Dat is een lang verhaal, maar sindsdien voel 

ik me nogal bloot zonder kleren. Nu hebben we van blaadjes iets gemaakt om ons 

te bedekken.  

Weet je wat ik leuk vind? Er worden nog steeds kindjes geboren, die mijn naam 

krijgen! Je kunt over ons lezen in het oude testament. Helemaal in het begin, in 

het boek Genesis. 

 

 

Hoi ik ben Simson,  

Ik ben een hele gespierde man, ik heb lange haren en ik ben zo sterk als een 

leeuw. Ik ben verliefd op Delila.  

Mijn naam betekent zonnetje.  

Je kunt over ons lezen in het oude testament. 

 



Hoi ik ben Goliath,  

Ik ben de grootste en sterkste man van ons leger, niemand kan van mij winnen. 

Tenminste ik dacht dat niemand sterker was, maar toen kwam David met zijn 

steen... Je kunt over ons lezen in het oude testament. 

 

 

Hoi ik ben Jezus,  

Mijn naam betekent 'redder'.  

Ik ben geboren in Bethlehem.  

Als klein kindje ging ik met mijn ouders op de vlucht naar Egypte.  

Ik ben ooit 40 dagen in de woestijn gebleven.  

Ik ben vaak onderweg, ik reis graag over water.  

Ik geloof dat God voor ons zorgt zoals een herder voor zijn schapen.  

Je kunt over mij lezen in het nieuwe testament. 

 

 

Hoi ik ben Johannes,  

maar ze noemen me de doper of doop-man.  

Ik leef in de woestijn, ik eet sprinkhanen, daarom zie ik er ook zo uit: mager als 

een sprinkhaan. En ik heb een mantel die ik zelf geweven heb van de haren van 

een kameel.  

Ik doop mensen in de rivier de Jordaan. Er zijn 4 bijbelboeken met mijn naam!  

Je kunt over mij lezen in het nieuwe testament. 

 

 

Hoi ik ben Maria,  

Ik ben de moeder van Jezus. Ik denk dat mensen daarom hun kindje nog wel 

eens Maria noemen. 

In Bethlehem werd kleine Jezus geboren.  

Sinds kort ben ik getrouwd met Jozef, hij mag als een vader voor Jezus zorgen.  

Maar ik heb nu geen tijd om te kletsen, we moeten vluchten! Naar Egypte zegt 

Jozef. Je kunt over ons lezen in het nieuwe testament. 



Hoi ik ben Mozes,  

Mijn naam heb ik gekregen van de Egyptische prinses die mij als klein jongetje 

vond. Mozes betekent: 'ik trok je uit het water'  

Ik ben een tijdje schaapsherder geweest.  

Nu ben ik een soort mensen-herder. Ik heb het Joodse volk meegenomen uit 

Egypte. Ik heb gezorgd dat het volk door de zee kon lopen.  

Nu trekken we al jaren door de woestijn.  

Je kunt over mij lezen in het oude testament. 

 

 

Hoi ik ben Noach,  

Ik ben een hele grote boot aan het bouwen, een ark.  

De buren zeggen: die man is gek...  

Maar God heeft gezegd dat ik die boot moet bouwen, want er gaat heel veel 

regen komen.  

Je kunt over mij lezen in het oude testament. In het boek genesis. 

 

 

Hoi ik ben Rachel,  

maar ze noemen me altijd het meisje met de mooie ogen.  

Ik loop met mijn schapen door de woestijn op zoek naar een beetje gras.  

Zouden alle meisjes die ook Rachel heten net zo verliefd zijn als ik op Jakob?  

Je kunt over ons lezen in het oude testament.  

Om precies te zijn in het boek Genesis. 

 

 

Hoi ik ben Ruth, 

Ik ben de schoondochter van Naomi. Samen zijn we gevlucht uit het land Moab.  

Nu wonen we in Bethlehem.  

Ik vind het echt leuk om te horen dat er veel kinderen zijn die Ruth of Naomi 

heten. Je kunt over ons lezen in het oude testament. Om precies te zijn in het 

boek met mijn eigen naam Ruth. 



David Esther Eva 

Jezus Goliath Johannes 

Maria Mozes Noach 

Rachel Ruth Simson 

 


